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Feestdag donderdag 21 december  

Deze dag staat in het teken van het afscheid van juf Marian 

en ook in het teken van Kerst. 

Deze dag begint gewoon om 8:30. Vanaf 9:00 uur hebben 

we een High Christmas (High Tea) in de klas. Alle kinderen maken thuis een paar hapjes (4 of 

5) en dan gaan we met z’n allen gezellig eten met een glaasje drinken.  

Vanaf 10:00 uur tot 12:00 uur is elke groep een half uur bezig met het afscheid van juf 

Marian. De andere tijd wordt in de groep besteed aan Kerst. De groepsleerkracht vult dit 

samen met de kinderen in.  

Rond 12:00 uur volgt de lunch (zelf van huis meenemen). Hierbij kunnen de overgebleven 

hapjes van de ochtend natuurlijk ook nog gegeten worden.  

Om 12:30 zal er in de hal weer aandacht zijn voor het afscheid van juf Marian. Dit zal tot 

ongeveer 13:30 duren. Daarna is er voor ouders de mogelijkheid om Marian nog even 

persoonlijk te groeten. Wilt u dit samen met uw kind(eren) doen, dan kunt u deze uit de klas 

komen ophalen, waarna zij mee naar huis mogen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belangrijke data: 
 

5 december Sinterklaasfeest op school 

11 december Inloopmiddag  

21 december Kerstviering  

21 december Afscheid juf Marian 

22 december Leerlingen 12.00 uur vrij  

23 december t/m 7 januari Kerstvakantie 
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Beste allemaal, 

Veertig jaar werken in Steenderen werd mijn ‘stip op de horizon’. 

En nu is het bijna zover….. 

Toen ik 1980 afstudeerde als kleuterleidster in Enschede was er geen baan te 

vinden in het kleuteronderwijs. Daarom heb ik toen besloten om er nog een jaar aan vast 

te knopen, om de hoofdakte voor kleuterleidsters te behalen en om volledig bevoegd te 

zijn voor de op handen zijnde Basisschool in 1985. 

Je kunt het je nu haast niet voorstellen, maar toen ik afstudeerde in 1981 was er 

gewoon geen baan te vinden in het onderwijs. 

Ik heb veel invalwerk gedaan in Groenlo en omgeving. Na het invalwerk op         ‘de 

Wipstrik’ in Groenlo heb ik daar een tijdelijke aanstelling gekregen voor één jaar.  

Op 9 januari 1984 ( op mijn verjaardag ) ben ik begonnen op de Dr. A. Ariëns 

kleuterschool in Steenderen. Deze is bij het starten van de Basisschool samen gegaan 

met de Joannesschool. En nu werk ik al weer 8 jaar met heel veel plezier op de 

Pannevogel. 

De onderbouw heeft echt mijn voorkeur. Deze kinderen zijn onbevangen, leergierig, 

gemotiveerd, enthousiast en elk op hun eigen manier uniek. 

Zij hebben mij altijd geïnspireerd en uitgedaagd om niet alleen bij zichzelf maar ook bij 

mij het beste naar boven te halen. 

Naast het leren van taal, spelling, lezen, rekenen en schrijven was er ook altijd tijd voor 

creatieve activiteiten zoals: samen zingen met de gitaar erbij, Kids Got Talent, de 

Kinderboekenweek, het maken van vogelhuisjes met hulp van een heleboel opa’s, het 

werken in de moestuintjes, pannenkoeken bakken op de Nationale pannenkoekendag en 

nog veel meer. Er was ook tijd om uitstapjes te maken naar b.v. de waterzuivering, de 

sluis of bibliotheek. 
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Wat ik erg gewaardeerd heb is dat je altijd weer een beroep kon doen op de ouders 

voor een helpende hand bij activiteiten en het rijden en begeleiden. 

Zoiets kun je natuurlijk niet alleen. Belangrijk is het vertrouwen van de ouders en hun 

kind(eren) en een goede samenwerking met het team. 

Nu het er bijna opzit kijk ik met heel veel plezier terug op mijn loopbaan in het 

onderwijs. 

Op 9 januari is mijn officiële laatste dag, maar op donderdag 21 december is het 

afscheid. Ook na die datum zult u mij af en toe tegenkomen, want ik blijf in ieder geval 

tot de zomervakantie twee dagen per week op vrijwillige basis kinderen begeleiden. 

 

Ik wil graag iedereen bedanken: (groot)ouders, (oud)collega’s, (oud)leerlingen en alle 

anderen die ik in die 40 jaar ben tegengekomen rondom school 

Het gaat jullie goed! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marian Oostendorp. 
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